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Bij binnenkomst krijgt iedereen een ‘palmtakje’ 
 
SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 
 
(kerkenraad en predikant komen binnen) 
 
Cantorij zingt: Bach cantate 147 – Herz und Mund und Tat und Leben  
Dit is een lofzang op Jezus: ‘Wat ben ik gelukkig dat ik Jezus heb’. 
 
Woord van welkom – door de ouderling   
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Lied 533: alle verzen     - we gaan staan 
Cantorij: vers 1,2,4,5 Allen: 3,6, alle refreinen 
 
Stilte        
 
Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 



 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN.     - we gaan zitten 

 
Toelichting bloemstuk  
 
Gedicht ‘Palmpasen’ (Bertus Aafjes) 
 
Het is Palmpasen en ik zie de bomen, 
De palmen weer met kinderogen aan: 
Hun bladren die als vogelveren stromen 
En in de top der stam gestoken staan. 
 
En alles is bereid Hem te ontvangen, 
En de verwachting vlamt op elk gelaat: 
De kreupelen die aan hun krukken hangen, 
De honden en de blinden van de straat. 
 
Er draaft een ezeltje met rechte oren 
Als aan de witte klasmuur van mijn jeugd; 
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren, 
Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd, 
En zachtjes juicht het kind in mij verblijd: 
Hosanna die de Zoon van David zijt. 
 
Gebed van ontferming 
Na ‘daarom bidden wij U’: Heer ontferm u  
  
Lied 130c: alle verzen 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Kindermoment  
 
Gedicht ‘Een slinger van verhalen’ – door Tim 
 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Laat horen dat je vrolijk bent, 
de koning komt eraan. 
Hosanna! Maak zijn naam bekend 



en laat Hem binnengaan 
 
Schriftlezing – Psalm 118:19-29 
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,  
ik wil binnengaan om de HEER te loven.  
Dit is de poort die leidt naar de HEER,  
hier gaan de rechtvaardigen binnen.  
Ik wil U loven omdat U antwoordde  
en mij redding bracht.  
De steen die de bouwers afkeurden  
is de hoeksteen geworden.  
Dit is het werk van de HEER,  
een wonder in onze ogen.  
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,  
laten wij juichen en ons verheugen.  
Ach HEER, red ons toch,  
HEER, geef ons voorspoed.  
Gezegend wie komt in de naam van de HEER.  
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.  
De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht.  
Vier feest en ga met groene twijgen  
tot aan de hoorns van het altaar.  
U bent mijn God, U zal ik loven,  
hoog zal ik U prijzen, mijn God.  
Loof de HEER, want Hij is goed,  
eeuwig duurt zijn trouw.   
 
Lied 552: 1,2 
 
Schriftlezing – Johannes 12:12-19 
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze 
hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem 
tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de 
koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 
‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn 
leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven 
was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd 
was. De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood 
opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem 
tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. En de farizeeën zeiden tegen 
elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem 
aan.’  
 
Lied 552: 3 
 
Verkondiging 
 
Cantorij zingt: Palm Sunday Jubilation 
Een palmzondagjubel: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’ 
 
Afkondiging van overlijden 
 



Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Kinderen komen terug in de kerk met hun Palmpaasstokken. Zij lopen in 
optocht door de kerk en ondertussen zwaaien we met takken en zingen Palmpaasliederen: 
 
Zangen van Zoeken en Zien 715: Zwaai, zwaai, zwaai 

 
 
Daarna lied 551: alle verzen 
Cantorij: 1,2  Allen: 3, alle ‘ingesprongen’ regels 
 
Mededelingen – door de diaken  
 
Collecte – voor diaconie en eredienst 
 
Tijdens de collecte: orgelspel 
 
UITEENGAAN 
 
Slottekst ‘Het is feest vandaag’  
 
Het is feest vandaag 
En ook weer niet 
Tranen van het lachen 
Onbedorven vrolijkheid 
En vol plezier 
Veranderen tot tranen  
Van verdriet 
Over een inktzwarte dood  
Heen en weer geslingerd 
Tussen hoop – hosanna Hij komt – 
En vrees – Hij zal toch niet – 
Jawel. Hij zal wel. 
 
We zingen aan het begin van de Stille Week  - wij gaan staan 
 
Lied 556: alle verzen 
 
Heenzending en zegen 
We eindigen de zegen met gezongen amen   
        - wij gaan zitten 

https://kerkliedwiki.nl/Zangen_van_Zoeken_en_Zien


Cantorij zingt: Stilte nu 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de deur – voor kerkelijke gebouwen 
 
Samenzijn in het Imminkhuis 
De koffie, thee en ranja staan klaar 
 
Collectedoel  
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg, Oosterbeek. 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 
 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. 
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
Agenda komende week 
 

Wanneer Wat Waar 

maandag 11 april,  
dinsdag 12 april, 
woensdag 13 april 

Vesper Stille Week Klavertje 4 
 

19.30 uur, Terborg 
 

donderdag 14 april Pauzeren op de berg des Heren 
 
Dienst Witte Donderdag, 
Avondmaal 
 
De Passie 

10.00-13.00 uur, ‘s-Heerenberg 
 
19.00 uur, Zeddam 
 
 
20.30 uur, Oswalduskerk, 
Zeddam 

vrijdag 15 april Dienst Goede Vrijdag 
 
De Passie 

10.00 uur, ’s-Heerenberg 
 
20.30 uur, Oswalduskerk, 
Zeddam 

zaterdag 16 april Paaswake Klavertje 4 
 

21.30 uur, Silvolde 
 

zondag 17 april Dienst Pasen! 
(dit jaar geen ontbijt vooraf, maar 
paasbrood na) 

10.00 uur, Zeddam 

 
 


